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Waarheid, goedheid en schoonheid zijn het fundament van ons samenleven.
Met iedereen die zich iets aan die drie waarden gelegen wil laten liggen,
kun je samenwerken om mensen met elkaar te verbinden.

ds. Richard Saly, predikant van de Jerusalemkerk in Amsterdam, in het blad ‘Protestant’ van februari 2025

Zondag 16 maart — Tweede zondag van de 40-dagentijd
Voorganger ds. W.P. van der Aa uit Vliimen

Eerste collecte
De eerste collecte is voor PKN: voor jongerenwerk o.a. diverse lokale Kliederkerken in Nederland.

Koffie en thee
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om nog even koffie of thee te blijven drinken en is er
gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.

Zondag 16 maart — Kliederkerk

Zondag 16 maart is er weer een kliederkerk-viering. We kliederen bij en horen over het verhaal over de
toren van Babel.

Van 13.00-15.00 uur zijn jullie welkom in de Pastoor Vermeulenzaal, Raadhuisplein 2, te Drunen. (links
naast de R.K.kerk)

Kom je ook lekker kliederen, spelen, knutselen en luisteren? Leuk!

Voor deelname vragen we een tegemoetkoming in de kosten van € 3,- p.p. Graag tot ziens!

Zondag 23 maart — Derde zondag van de 40-dagentijd
Voorganger ds. Margo Trapman

Eerste collecte
De eerste collecte is voor Kerk in Actie, voor opvang en bijscholing van kinderen in Moldavié door Youth for
Christ en lokale kerken.

Correctie kerkblad — preekrooster op pg 2
Donderdag 30 maart moet zijn ZONdag 30 maart. De dienst in Drunen begint om 10.00 uur en is GEEN
gezamenlijke dienst (al bent u ongetwijfeld ook in Drunen van harte welkom)

GEEN Open Herberg
Er is donderdag 27 maart GEEN Open Herberg.

Veilige Kerk

In de kerk is steeds meer aandacht voor het thema ‘veiligheid’. In dat kader komt er een VOG voor
verschillende vrijwilligers, is er een vertrouwenspersoon nodig en — en dat is misschien wel het
belangrijkste - het gesprek met elkaar over wat een veilige kerk is en de verwoording daarvan in een
document.

Werkgroep



De kerkenraden van Drunen en Vlijmen hebben besloten om hiervoor samen een werkgroep te vormen.
Het doel van deze werkgroep is te inventariseren wat er moet gebeuren en hoe dat uitgevoerd kan worden
en een advies aan de kerkenraden uit te brengen.

Oproep

Wie wil in deze werkgroep plaatsnemen? Het gaat om een taak die beperkt is in tijd en omvang en er is
ruim voldoende informatie beschikbaar om mee aan de slag te kunnen / die duidelijk uitlegt wat de
bedoeling is.

Concert Vocaal Ensemble Innervoice 5 april 2025

Vocaal Ensemble Innervoice bestaat uit twaalf zangers en staat onder muzikale leiding van len Bouwmans.
We geven geregeld kleine concerten in Den Bosch en omgeving en verheugen ons erop dat we 5 april in
het mooie, oude kerkje in Vlijmen zingen.

In ons programma staan de vier seizoenen centraal. We zingen over de seizoenen zelf, maar ook over
thema's als 'afscheid nemen' en 'opnieuw beginnen'.

Het gaat om liederen uit de Middeleeuwen in oud Engels en Portugees tot recente liederen, die zingen
over De zonnestraal en De tortelduif in de lente, of over The Waterlily in de zomer.

Een kleurrijk programma in verschillende talen en toonaarden geschreven!

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Zangschool Innervoice:
https://ienbouwmans.com

Het concert begint om 20.00 uur. De kosten bedragen € 15,-, incl. een pauzedrankje.

Activiteiten in de regio - inspiratiecafé Den Bosch

Hoe houden we ons staande in deze roerige tijden? Hoe voorkom je dat je ten prooi valt aan cynisme? Wat
inspireert ons en waar putten we hoop uit? Het inspiratiecafé in Den Bosch nodigt aansprekende gasten uit
om met hen een antwoord op dit soort vragen te zoeken.

De eerste keer is op maandag 7 april. Frits de Lange is te gast. Aanvang 20.00 uur. In de Grote Kerk van Den
Bosch, toegang vrij, vrijwillige bijdrage na afloop. Flyer in de bijlage en in de toren.

Groepje vanuit Vlijmen?

Als er mensen zijn die het leuk vinden om met een groepje vanuit Vlijmen te gaan, hoor ik dat graag.

Frits de Lange is onderzoeker, schrijver en emeritus hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische
Universiteit. De vraag die hem al zijn hele leven lang bezighoudt is: Hoe kun je blijven geloven in zoiets als
zuivere goedheid, ware menselijkheid? Wat beweegt je, wat houdt je overeind? Zullen de “zachte
krachten” werkelijk winnen op het eind, of is geloof in een betere toekomst een doekje voor het bloeden?
Frits de Lange is een kind van de babyboomgeneratie en hoort om zich heen dat onze tijd behoorlijk op de
jaren dertig van de vorig eeuw gaat lijken. Simone Weil en Dietrich Bonhoeffer zijn voor hem een
voorbeeld geworden. Zij analyseerden scherp de mechanismen van macht en geweld en streden ertegen.
Tegelijkertijd bleven ze van het leven houden en in liefde en schoonheid geloven.

Ook de religieuze traditie waar zij uit putten is voor Frits de Lange een inspiratiebron. De manier waarop is
in de loop van zijn leven wel veranderd. Geloof is voor hem geen dogma meer, dat je voor waar moet
houden. De kern ligt ergens anders: in de verrassende ervaring dat je voortdurend door iets of iemand
anders uitgedaagd wordt om je niet op te sluiten in jezelf. Elk moment kan dan de mogelijkheid zijn voor
iets nieuws dat je nog niet kende. Het zet je in beweging. Dat gebeurt elke dag, als je er maar oog voor
hebt.

Tot slot
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van
de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk ook.

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende.


https://ienbouwmans.com/

Met een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman



