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Zondag 9 februari – Maaltijd van de Heer 
Voorganger ds. Margo Trapman  
 

Kachel 
Gelukkig is de kachel deze week gerepareerd en is er ook iets bedacht om te voorkomen dat er tijdens de 
dienst koude lucht de kerk in wordt geblazen. 
 

Voedselbank – alsnog op zondag 9 februari 
De inzameling van houdbare producten voor de voedselbank, is vanwege de gewijzigde locatie van de 
kerkdienst opgeschoven. Hieronder is meer informatie te vinden daarover. 
 
Eerste collecte 
De eerste collecte is collecte Maaltijd v/d Heer: voor Stichting Leergeld in gemeente Heusden ter 
ondersteuning van kinderen in de gemeente met o.a. schoolspullen, sportactiviteiten. 

 
Zondag 16 februari  
Voorganger ds. J.M. de Klerk uit Heusden 
 

Eerste collecte 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie voor pastorale hulp aan gevangenen en hun partners en kinderen in 
Nederland. Ook hulp bij terugkeer in de maatschappij wordt ondersteunt. 
 
Koffie en thee 

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om nog even koffie of thee te blijven drinken en is er 
gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.  

 
Zondag 23 februari 
Voorganger mw. M. de Bruin uit Molenaarsgraaf 
 
Eerste collecte 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie voor noodhulp Israël en Gaza, o.a. psychosociale hulp, voedsel en 
huisvesting. 
 

Voedselbank 
Zondag 9 februari is het alsnog de vertrouwde inzameling van houdbare producten voor de voedselbank.  
Hierover onderstaand bericht: 
Voor de komende wintermaanden is t.b.v. de voedselbank een grote behoefte aan basis producten. 
Dit zijn de producten die de Voedselbank vooral wil verzamelen: 
• Zonnebloemolie of olijfolie 
• Volkorenpasta 
• Couscous 
• Groenteconserven 
• Houdbare halfvolle melk 
• Soep in blik of zak 
• Vis in blik 
• Havermout 
• Zilvervliesrijst 



• Koffie of thee 
Overige producten zijn ook van harte welkom. 
 

Zegels sparen voor de voedselbank 
Doet u boodschappen bij de Jumbo? Janny van Drunen zamelt zegels in om pakketten voor de voedselbank 
te kunnen ophalen (waarbij de supermarkten in het verleden vaak ook nog een paar extra pakketten 
gaven) Doet u mee? In de toren staat een doosje maar u kunt de zegels natuurlijk ook aan Janny geven. De 
actie is verlengd en loopt nog tot 25 februari. 
 

Zondag 2 maart gezamenlijke dienst in Vlijmen 
De volgende gezamenlijke dienst is op zondag 2 maart. Deze zal in Vlijmen gehouden worden. Dus NIET in 
Drunen,  zoals in het nieuwe kerkblad staat. Er was geen mogelijkheid meer om dit nog correct in het 
kerkblad te zetten. 
Het was heel fijn dat de locatie van de gezamenlijke diensten omgewisseld kon worden omdat onze kachel 
kapot was op 2 februari. De betrokken predikanten en organisten waren gelukkig van harte bereid om ook 
van plaats te wisselen. 
Zodoende was er in elk opzicht een warme ontvangst in Drunen op 2 februari. De kachel is gelukkig 
gerepareerd en nu hopen we alsnog Drunen op een warm welkom te mogen onthalen in Vlijmen op 
zondag 2 maart. 
 

Artikel in nieuwsbrief landelijke kerk 
In de digitale nieuwsbrief van de landelijke kerk stond deze week een interview met ds. Winanda de Vroe, 
u allen goed bekend. U kunt dit artikel lezen via deze link. 
https://protestantsekerk.nl/verdieping/rabbijn-en-predikant-in-gesprek-over-het-belang-van-traditie 

 
Tot slot 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van 
de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk  ook. 
 
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende. 
 

Met een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman 
 
 
 


