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Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Lied 675

Zondag 2 februari — gezamenlijke dienst met Drunen
Voorganger ds. G. van der Linden uit Waalwijk

Deze dienst is in Drunen in verband met de kapotte kachel in Vlijmen. De volgende gezamenlijke dienst op
2 maart is in Vlijmen en niet in Drunen zoals in het nieuwe kerkblad vermeld staat.

Eerste collecte

De bestemming van de eerste collecte, voor Kerk in Actie, schuift door naar 2 maart.

Deze collecte is voor training van jonge boeren en ondernemers in Ethiopié. Door klimaatverandering is
traditionele landbouw niet mogelijk. Jongeren leren ook andere beroepen die op platteland nodig zijn,
zoals winkel, reparatie mobieltjes, meubels maken, etc.

De eerste collecte in Drunen is voor de zending in Egypte. Seksueel en gendergerelateerd geweld in de
huiselijke kring waren al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het
alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige
samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Ze traint kerkleiders van lokale gemeenten
om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het
beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

Collectebonnen
U kunt uw Vlijmense collectebonnen ook in Drunen gebruiken. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de
colleges van kerkrentmeesters en van diakenen.

Voedselbank — uitgesteld naar 9 februari
De inzameling van houdbare producten voor de voedselbank, is vanwege de gewijzigde locatie van de
kerkdienst opgeschoven naar zondag 9 februari. Hieronder is meer informatie te vinden daarover.

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om nog even koffie of thee te blijven drinken en is er
gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.

Zondag 9 februari — viering Maaltijd van de Heer
Voorganger ds. Margo Trapman



Volgende nieuwsbrief
Deze zal verspreid worden op vrijdag 7 februari en is dan voor drie weken. Dit in verband met mijn
vakantie.

Voedselbank

Zondag 9 februari is het weer de vertrouwde inzameling van houdbare producten voor de voedselbank.
Hierover onderstaand bericht:

Voor de komende wintermaanden is t.b.v. de voedselbank een grote behoefte aan basis producten.
Dit zijn de producten die de Voedselbank vooral wil verzamelen:

e Zonnebloemolie of olijfolie

* Volkorenpasta

e Couscous

* Groenteconserven

e Houdbare halfvolle melk

* Soep in blik of zak

e Vis in blik

e Havermout

e Zilvervliesrijst

» Koffie of thee

Overige producten zijn ook van harte welkom.

Concert ‘Mag het iets minder?’

Zingend zoeken naar genoeg en geven in plaats van hebben

Met kamerkoor Consonare

Zondag 2 februari in de St.-Jan Geboortekerk te Vlijmen.

Aanvang 16.00 uur

Collecte na afloop

Met veelkleurige repertoirekeuze. Zie ook www.kamerkoor-consonale.nl

Tot slot
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van
de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk ook.

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende.

Met een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman


http://www.kamerkoor-consonale.nl/

