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Invioed

De vinger die je uitsteekt, de dingen die je zegt,
gedachten die je koestert, de zaak waar je voor vecht,
de bloemen die je uitdeelt, de blik op je gezicht,

"t bepaalt wat je teweegbrengt, het duister of het licht.

En de wereld ademt op als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op als je doet wat nodig is.

De toegewijde aandacht, 't vertrouwen dat je geeft,
de eenvoud van je handelen, het voelen dat je leeft,
het trilt in heel de kosmos; jouw daad als tegenwicht
geeft net die andere wending; het duister of het licht.

En de wereld ademt op als je loslaat wat God niet behaagt.
En de wereld ademt op als je doet wat liefde vraagt.

Lied 26 uit Liederen ter bemoediging

Zondag 10 november
Voorganger ds. C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout (en niet ds. Margo Trapman zoals in de vorige nieuwsbrief
stond vermeld)

De eerste collecte is voor Kerk in Actie voor trainingen van boerinnen en boeren in de Andes te Bolivia, zij
leren met hun “eigen” rassen en biologische teelt op 4000 m hoogte hun voedsel te verbouwen

Zondag 17 november
Voorganger ds. Marloes Meijer uit Engelen.

De eerste collecte is voor pastoraat in ziekenhuizen, gevangenissen, leger in Nederland. Aandacht geven,
luisterend oor en bemoedigend woorden maken ‘t verschil.

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om nog even koffie of thee te blijven drinken en is er
gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.

Zondag 24 november - Gedachteniszondag
Voorganger ds. Margo Trapman

De eerste collecte is voor het Hospice te Waalwijk

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om nog even koffie of thee te blijven drinken en is er
gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.

Vacature koster
Per 1 januari stopt Annuska als koster voor de zondagochtenden. Daarom bij deze de vraag wie er
ongeveer eenmaal per maand op zondagochtend dienst wil doen als koster. Wilt u weten wat er precies



van u verwacht wordt, neem dan contact op met één van de kosters of met iemand van de kerkenraad.
Uiteraard is het mogelijk om goed ingewerkt te worden en uitleg te krijgen van alles wat u moet weten.
Voor deze functie is een kleine vergoeding beschikbaar.

Herfst Fair — zaterdag 9 november

Morgen is het alweer zover: dan staan de deuren van onze kerk open voor de herfstfair, van 10.00 uur tot
16.00 uur. Allemaal van harte welkom! En breng vooral ook buren, kennissen, vrienden en familie mee.
Waag een kans bij het rad van fortuin, zoek naar schatten bij de tweedehands verkoop of geniet van koffie
of thee met huisgemaakt gebak.

Voor verdere details: zie kerkblad.

Enquéte kerkblad

Heeft u de enquéte voor het kerkblad al ingevuld? Het is zo gedaan. Dit is uw kans om de redactie te laten
weten wat uw wensen zijn. In de toren liggen enquéte-formulieren en u kunt de ingevulde enquéte daar
neerleggen.

Actie Schoenendoos

In de toren liggen formulieren met alle informatie over deze mooie actie om kinderen die weinig of niets
hebben, iets moois te geven. Uiterlijk zondag 10 november inleveren. Meedoen kan op verschillende
manieren: een doos versieren en vullen of alleen een doos of alleen vulling leveren, of een gift. Zie ook het
stukje in het kerkblad

Studieverlof
Van 25 november tot en met 8 december heb ik twee weken studieverlof. In dringende gevallen kunt u
contact op kunt nemen met iemand van de kerkenraad.

Tot slot
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van
de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk ook.

Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende.

Met een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman



