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Zoek de wegen van de wijsheid 
die de schepping dansend groet. 
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht 
proef haar woorden, juist en goed. 
Wijsheid baant het pad naar vrede, 
doet ons voor wat liefde doet. 
 
Luister naar de stem van wijsheid, 
op de markt prijst zij haar waar. 
Hoor het woord dat mens geworden 
ware goedheid openbaart. 
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 
vinden recht en trouw elkaar. 
 
Zuster wijsheid, kom en help ons, 
voed wie nieuw geboren wordt. 
Zielsvriendin en liefste naaste, 
wek het heilig licht in ons. 
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 
om de aarde en om God. 
 
Lied 849 

 
Zondag 14 juli – Vierde zondag van de zomer 
Voorganger ds. W.P. van der Aa uit Vlijmen 
Eerste collecte: voor het Vakantiebureau om vakantie mogelijk te maken voor mensen die het zelf niet 
kunnen betalen 
 

Zondag 21 juli – Vijfde zondag van de zomer 
Deze zondag  vieren we de Maaltijd van de Heer 
Voorganger ds. Margo Trapman 
Eerste collecte:  voor de St. Leergeld in Heusden. Zodat kinderen en jongeren hulpmiddelen voor school 
krijgen. 
 
Na de dienst bent u van harte welkom om nog even koffie of thee te blijven drinken en is er gelegenheid tot 
ontmoeting en gesprek.  
 

Dank- en voorbeden.  
In sommige opzichten werkt corona lang door. Zo zijn er op websites van allerlei instanties nog steeds 
opmerkingen over corona-maatregelen te vinden. Dichterbij huis is mede door corona de mogelijkheid om 
gebedsintenties voor de dank- en voorbeden aan te dragen in een vergeethoekje terecht gekomen. Dat is 
jammer want het is zo mooi als de predikant niet alle gebeden zelf bedenkt, maar de gebeden uit de 
gemeente opkomen. 
Ik wil u uitnodigen om gebruik te maken van de mogelijkheid een dankgebed of voorbede aan te dragen. 
Waarin zijn we gezegend, wat uitgesproken, benoemd mag worden? Welke zorgen zijn er, over jezelf, over 
iemand in je omgeving, over wat er in de samenleving of de wereld speelt? 



U kunt het thuis op een briefje schrijven en bij binnenkomst aan de diaken van dienst geven en er liggen 
briefjes op de tafel achterin de kerk, waar ook de Liedboeken op liggen, waar u een dank- of voorbede op 
kunt schrijven.  De diaken zorgt dan dat de briefjes bij de voorganger terecht komen. 
 

Voorbereiding oecumenische dienst en startzondag 
Wie doet mee? 
- De oecumenische dienst is op 15 september, aanvang 11.00 uur, in de R.K.-kerk. Voorbereiding op 
woensdag 7 augustus. Aanvang 20.00 uur Thema is ‘Samen voor vrede. Nu!’ 
- Startzondag is op 29 september 
De eerste voorbereidingsavond is dinsdag 6 augustus en op dinsdag 3 september zetten we de puntjes op 
de i. Aanvang 20.00 uur, in de consistorie. Het thema is ‘Als nieuw! – leven in het licht van Gods Koninkrijk’ 
Aanmelden en informatie bij ondertekende 
 

Wie zien we hier? – oude fotoalbums 
In een kast in de consistorie heb ik een stapel oude fotoalbums gevonden van onder andere de WCC, de 
vrouwenbond en de grote restauratie.  
Ik heb de fotoalbums achter in de kerk neergelegd bij de gedachtenishoek met een stapel briefjes en 
pennen. Nu zijn er vast nog mensen die kunnen vertellen wie er op de foto’s staan, naarmate de tijd 
verstrijkt zal dat lastiger worden. Daarom de uitnodiging de albums te bekijken en als u mensen herkent, 
hun naam op een briefje te schrijven en dat in het album bij de betreffende pagina te stoppen.  
 

Tot slot 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van 
de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk  ook. 
 
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende. 
 

Met een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman 
 
 


